
Bath & Stonehenge ofte de winterreis van 2015 
 
Wanneer wij op de bus stappen die 20e maart zit er al heel wat volk van 
Antwerpen en omgeving op, de sfeer zit er al meteen goed in. Na nog 
een tussenstop in Loppem zijn we compleet en gaat de rit verder richting 
Calais. Daar schepen we in voor de overtocht naar Dover. De zee is 
kalm en ongeveer anderhalf uur later rijden we -  uiteraard links -  het 
Engelse eiland op. Er volgt nog een flinke busrit doorheen een heel mooi 
landschap vooraleer we het plaatsje Bath bereiken en we ons kunnen 
installeren in het knusse hotelletje. Het gerucht doe de ronde dat er een 
spook gehuisvest is, benieuwd wat de nacht zal brengen! 
De volgende morgen trekken we naar Bath om de Romeinse Baden, de 
abdijkerk en het stadje zelf te ontdekken waar er – wat dacht je – een 
kanaal doorheen loopt. Na de omzwervingen terug naar ons ‘spookhotel’ 
voor een gezellige maaltijd en avond. 
In het weekend gaat de tijd steevast veel te vlug, voor we het beseffen is 
het zondagmorgen en moeten we alweer op weg. Gelukkig is er nog een 
halte in Stonehenge voorzien maar daarna gaat het resoluut richting 
Dover voor de boottocht die ons weer naar het vasteland brengt. Daarna 
brengt de bus iedereen netjes terug en zijn we alweer een herinnering 
rijker, alleen jammer dat we het spook niet gezien hebben! 
 
Wil je meer beelden zien, schakel dan vlug over naar onze 
Facebookpagina. Je hoeft trouwens geen Facebook-account te hebben 
om deze te kunnen bekijken. 

 
 
 
 
 
 


